
 
 
 
 
  
 
 
NIEUWSBRIEF - 2026 - WEEK 10 

Bij de zondag 
Deze zondag staat een 
bijzondere ontmoeting 
centraal tussen Jezus en een 
Samaritaanse vrouw. Beide 
stappen ze ‘uit hun bubbel’ 
en ontmoeten ze elkaar 
écht. Hoe kan dat ons 
inspireren?  
De jongeren van de 
Jeugdkerk leveren op deze 
zondag op hun eigen 
manier een bijdrage. 
Sommigen bakken iets voor 
bij de koffie, anderen 
helpen zondag het 
beamerteam en weer 

anderen deden mee met een voorgesprek over het 
Bijbelverhaal. Een anders dan anders dienst en toch ook weer 
niet, van harte welkom! 

 
 

Bij de bloemschikking voor deze zondag 
Joh. 4, 1-26 Jezus verliet Judea en ging weer naar Galilea. 
Daarvoor moest hij door Samaria heen. 
 
Jezus neemt een ongebruikelijke route en ontmoet een 
Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om water en het wordt 
een echte ontmoeting. De Geest leidt ons naar verrassende 
plekken en ontmoetingen. Laat je leiden door de Geest en sta 
open. 
 
De ontmoeting bij de bron staat centraal in deze schikking. De 
vaas is gevuld met water en irissen. Een verwijzing naar de 
bron en de iris, driekleurig, de verwijzing naar de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. Blauw de kleur van lucht, de hemel 
en het water. Wit de kleur van onschuld en geel van het 
Goddelijke. 
 

Water, levensbron, 
de iris, een teken voor de 
drie-eenheid, 
hemelsblauw, goddelijk 
geel en zuiver wit. 
de iris kleurt onze ogen 
waardoor we kunnen zien 
naar de ander. 

 

Agenda 
Vrijdag 6 maart – 20.00 uur –  
Film: De man uit Rome 
Elke vrijdag – 10.00 uur – Stamtafel 
 

Collecten 
1e collecte: Protestantse Kerk Jongeren 
en geloof 
2e collecte: Jeugd 
3e collecte: Beheer van de kerkelijke 
gebouwen 
 

 

Liturgie 
8 maart 2026 – ds. Betty Gras 
Organist: Harry Bosma 
 

Liederen en schriftlezing  
Aanvangslied: NLB 287: 1, 2 en 5 
De groeten van God 
Zingen: NLB 975: 1 en 3 
Zingen: Samen op weg naar Pasen 
Luisteren: Bij U is de bron - Sela 
Bijbelverhaal: Johannes 4 
Luisteren: Waterdicht - Hannah Mae 
Nadenken met elkaar over het verhaal   
Luisteren: Deze is voor jou - Hannah 
Mae  
In memoriam 
Zingen: Zangbundel Joh. de Heer 283: 1   
Dienst van gaven en gebeden 
Slotlied: NLB 289: 1 en 3 
Zegen 
Zingen: Jij bent gezegend, een zegen 
ben jij (4x) 

QR-codes collecten 

1e collecte 2e collecte 3e collecte 

https://qr1.ideal.nl/8a629877-04b3-4299-ab87-241c72a8ec07
https://qr1.ideal.nl/91820708-3e6e-4a11-8d23-c590d4763a28
https://qr1.ideal.nl/7ff91af2-df24-422a-90bc-ff97629a1dbb


 

Koffie-ontmoeting sectie 5 

Op zondag 15 maart organiseren wij voor alle gemeenteleden 
van sectie 5 een gezellige koffie-ontmoeting in de 
ontmoetingsruimte, na afloop van de kerkdienst, ca. 11.00 uur. 
 
De contactpersonen, Truus Boschman, Koos Wolff, Marijke 
Meijer, Roelie Colenbrander, Ginie Bakker, Jenneke Russchen, 
de wijkdiaken Sjoukje van der Wal en Bert Veuger, 
wijkouderling, heten u van harte welkom.  
 
Mocht u vervoer nodig hebben, neemt u dan gerust contact op 
met Bert Veuger 06-82957973. 
 
Graag tot de 15e maart.  
 

 

Bezinning en ontmoeting 
Vanavond 6 maart draaien we in de Schakel de film 'De man 
uit Rome'. Een Priester wordt uit Rome naar een 
Limburgs dorp gestuurd. Heeft het lokale Mariabeeld echt 
gehuild? Een wonder? Hoe verhoudt zich de taal van de 
redelijkheid tot de taal van het geloof? Genoeg om over na te 
praten bij een drankje en een hapje. Aanvang: 20.00 uur 
 
Op donderdag 12 maart is de tweede avond over het boek 
Genesis door Reinier Gosker. Leidraad is het boek van 
Jonathan Sachs 'Genesis, Boek van het begin'. Het is ook een 
nagesprek over de preek van Reinier op zondag 1 maart 
jl. Aanvang 20.00 uur 
 
Op dinsdag 17 maart gaan we samen naar het theater in 
Assen voor het programma 'Onbekommerd' van Tim Fransen. 
Kunnen we in deze wereld waarin zoveel onheil plaatsvindt 
onbekommerd blijven? Vertrek vanaf de kerk om 18.45 uur. 
Er zijn nog kaarten beschikbaar. Meld je daarvoor bij mij even 
aan. Nogmaals mijn verzoek aan degenen die zich al 
opgegeven hebben zich ook even bij mij te melden, zodat we 
het vervoer kunnen regelen. 
 
Jaap Thijs 06 29 21 92 21 / jacobcthijs@gmail.com 
 

 

 

Kosters 
Gedurende de komende week zijn 
Herman en Teunie Helsloot de 
dienstdoende kosters. Zij zijn dan 
bereikbaar onder telefoonnummer: 
06 24 92 38 44.  
 

Telefoonnummers 
Predikant 
ds. Betty Gras: 06 21 91 67 10 
Kerkelijk werker 
Roelie Stevens: 06 45 74 17 99 
Scriba 
Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31 
 

Kopij nieuwsbrief 
U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 
sturen naar: 
nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  
 

Nieuwsbrief lezen 
De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 
lezen op onze website:  
https://www.deontmoetingskerk.nl/nie
uwsbrief 
 
Voor meer informatie zie de website: 
www.deontmoetingskerk.nl  
 
Facebook 
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